
Programma 

Herdenkingsbijeenkomst Struikelstenen 
Opdat zij niet vergeten worden…

Zaterdag 10 december 2016

Familie Cohen van den Berg-Bruckmann, Borgsweer
Familie Cohen-Nieweg, Termunterzijl

Kerkje/dorpshuis Borgsweer 

Borgsweer 36, Borgsweer

Dan struikel ik
 
het is allemaal zo lang geleden
1940 – mijn vader en moeder waren nog niet eens geboren
wat kan ik er mee?
ik moet verder!
 
en dan struikel ik
 
over een steen
anders dan de andere in de stoep
een steen
vertelt dat hier iemand
zó maar uit z’n huis gehaald
 
maar het was niet mijn familie
ik ken zijn naam, en verder niet
een vreemde uit een ver en bang verleden
wat kan ik er mee?
ik moet verder!
 
en dan struikel ik
 
over een steen
anders dan de andere in de stoep
een steen
vertelt dat hier iemand
niet meer thuis kwam
 
en al was het geen familie
al ken ik zijn naam en verder niet:
ik moet verder
en zorgen dat het nooit meer zo ver komt

— Hans Aalbersberg



Zij waren onze buren

Izaak Cohen van den Berg
12 mei 1883 – 23 november 1942

Martha Cohen van den Berg-Bruckmann 
20 augustus 1891 – 23 november 1942

Ingeborg (Inge) Cohen van den Berg 
15 april 1927 – 23 november 1942

Jozeph Cohen 
9 oktober 1871 – 23 november 1942

Marie-Therese Cohen-Nieweg
21 december 1877 – 23 november 1942

Clara Nieweg 
31 december 1874 – 23 november 1942

Louis (Lowie) Cohen 
12 april 1904 – 23 juli 1943

Mietje Cohen-Nieweg 
27 december 1910 – 23 juli 1943

Leo Cohen
30 oktober 1909 – 30 september 1942

Herdenkingsbijeenkomst

11.45 – 12.30	 Ontvangst soep/broodje
12.30 – 13.30	 Herdenking:
	(Cello René Berman, piano Caspar Vos) 
	•	 Welkom: Yvonne Quispel, werkgroep Struikelstenen Termunten 
	•	� Waarom struikelstenen…:  Sara Kirby-Nieweg, nabestaande familie 

Cohen-Nieweg 
	•	� Gedicht ‘Dan Struikel Ik’: Isis Fledderman en Erika Noordam
	•	 Muziek: Kaddish, Maurice Ravel 
	•	� Herinneringen aan de familie Cohen van den Berg-Bruckmann: 
		 Yehuda Harell, kleinzoon Izaak Cohen van den Berg 
	•	� Ooggetuigen: Trijn Houwerzijl-Telkamp, Alie Vos-Groenhagen, Sinus 

Brouwer: voorlezen Yvonne Quispel
	•	� Voorlezen poëziealbum: Trijn Houwerzijl-Telkamp
	•	 Muziek: JS Bach, eerste Cellosuite in G: Prelude 
	•	 Herinneringen aan de familie Cohen-Nieweg: 
		 Sara Kirby-Nieweg, nicht Mietje Nieweg
	•	� Ooggetuigen: Jenny Generaal-Kuiper, Sinus en  

Antje Brouwer-Kuiper: voorlezen Yvonne Quispel 
	•	� Overhandiging eerste exemplaar herdenkingsboekje  

‘Zij Waren Onze Buren’ 
	•	 Afronding
	•	 Muziek: Kol Nidrei, Max Bruch

14.00 – 14.30 	� Struikelstenen leggen voor familie 
Cohen van den Berg-Bruckmann: Borgsweer 34
•	 Kaddisj: Yehuda Harell, kleinzoon Izaak Cohen van den Berg
Met bus naar Termunterzijl: 
14.45 – 15.15 	 Struikelstenen leggen voor familie Cohen, 
Schepperbuurt 36, Termunterzijl  
•	 Kaddisj: Paul Kirby, achterneef familie Nieweg
Met bus terug naar dorpshuis Borgsweer: koffie/thee/povvert


