
Programma 

Herdenkingsbijeenkomst Struikelstenen 
Opdat zij niet vergeten worden…

Zaterdag 10 december 2016

A.E. Gorter 
Familie Oudgenoeg

Geschiedkundeg onderzuik
 
leevmde jeuden
hevve nait meer

òl zaarkn binn
te minznt bleevm

daanke joe
ons laimeneer

dat dij zo sekuur
wörn beschreevm

nou vragt  èlk
tot ’t alderlest:

binn hier vrouger
din jeudn wèst

— Saul van Messel

Dit gedicht komt uit de bundel Tougelieks Verzoamelde Grunneger 
Gedichten geschreven door Jaap Meijer onder het pseudoniem 
Saul van Messel. Jaap groeide net als Johanna Oudgenoeg-Frenkel 
op in Winschoten.



Zij waren onze buren

Andreas E. (Dries) Gorter 				  

3 december 1899 – 10 april 1945

Arent Oudgenoeg					   

13 november 1909 – 30 september 1943

Johanna Sophia Carolina Oudgenoeg-Frenkel	
25 mei 1910 – 2 november 1942

Markus (Max) Oudgenoeg				  

2 april 1934 – 2 november 1942

Henderika Oudgenoeg	 			 

8 juli 1936 – 2 november 1942

Frouktje Oudgenoeg 					  

15 september 1940 – 2 november 1942

Vanaf 15:00 uur ontvangst van gasten van ver met koffie, thee, koek en 
broodjes in de Steunstee, achterin het pand van de Troefmarkt aan de 
A.E. Gorterweg 28.

Zodra Gunter Demnig arriveert, begint de steenlegging voor A.E. Gorter 
aan de Burg. Garreltsweg 21 in Woldendorp.

Daarna vindt de struikelsteenlegging voor de familie Oudgenoeg plaats 
aan de Klapsterweg 2 in Woldendorp.

Aansluitend is de herdenkingsdienst in de Petruskerk aan de  
A.E. Gorterweg 11 in Woldendorp:
•	� Opening en welkom. Waarom Struikelstenen?                                  

Theo Nijland
•	� Gedicht: Dan struikel ik van Hans Aalbersberg                                  

Jody Silvrants   
•	 Muziek: de Zwaan van St. Saëns
•	� Herinneringen aan dhr. Andreas Everhardus Gorter                           

Mw. Vuursteen-Gorter
•	� Muziek: Riverside                                                                                

vocalgroup PUUR!
•	� Herinnering aan de fam. Oudgenoeg                                                   

Theo Nijland
•	 Muziek: Sicilienne van Gabriël Fauré
•	� Gedicht van Saul van Messel                                                               

Theo Nijland
•	� Muziek: Imagine                                                                                   

vocalgroup PUUR!   
•	� Overhandigen eerste boekje ‘Zij waren onze buren’		     

Miriam van der Meer
•	 Afronding herdenking
•	 Koffie, thee en povvert en uitreiken boekjes             


